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Al heel zijn leven lang wil Remy graag de beste kok van de stad zijn.  
Door zijn speciale gave van het hebben van een enorm geëvolueerde geur en smaak,  
vinden Remy en zijn familie het beste eten van het land. Al ging zijn papa daar niet altijd mee 
akkoord. Voor hem maakt het niet uit wat er in zijn buik terecht komt, zolang het maar eten is. 

Remy beslist dan maar om alleen eten te stelen. Lekker eten.  
Eten die je enkel en alleen in het beste restaurant van Parijs kon vinden. “Gusteau’s” 

Enkel Emile, Remy’s broer weet hiervan.  
Hij vind Remy’s gave wel cool en wil hem verder helpen. 

Maar plots wordt Remy betrapt. Hij 
staat oog in oog met chef Linguini. 
Vlug probeert hij nog te ontsnappen, 
maar het is al te laat. De andere chefs 
zien hem ook en Remy wordt 
gevangen. 

Uit woede neemt Linguini hem mee 
om Remy te doen verdwijnen.  
Remy verstaat alles wat Linguini zegt. 
In schrik luistert hij naar de chef zijn 
frustraties. 

Tot het plots stil is. De chef komt tot 
het besef dat de rat erg goed kan 
koken en dat dit hem misschien wel verder kan helpen in het restaurant. 

Maar hoe kan een rat een mens nu helpen met koken? En hoe gaan de andere chefs daar op 
reageren? Wat als hij weer wordt betrapt? 

Hoe kan een rat nu de toekomst van een kok behelpen, Dat is niet mogelijk. Of toch wel? 
 

Plots wordt Remy wakker en ziet hij de Eiffeltoren vanuit een raam. Hij krijgt hoop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dag Chiromeisje! 
Hieronder wat praktische informatie over het kamp in 2023: 

Kostprijs 

€160 voor het eerste kind 
€155 voor het tweede kind 
€150 voor het derde kind 
(dit geldt enkel voor zussen op groot kamp en dus niet voor klein kampers 
en/of broers op groot kamp) 

De betaling moet uiterst 9 mei gebeurd zijn. 

Vertrek 
 

We verzamelen in perfect uniform op de 
Kouterslag, aan de achterkant (inslaan in de 
straat aan de watertoren) van de 
voetbalvelden, op woensdag 5 juli 2023 om 9u. 
We vertrekken met de bus richting Gouvy. 
Iedereen neemt een lunchpakket en drankje 
mee voor de eerste middag! 

 

Terug 

We zijn terug in Melle op maandag 15 juli 2023 tussen 16u en 17u. Hou er 
rekening mee dat we kunnen opgehouden worden door eventuele files en 
dergelijke. Op de kouterslag houden wij naar jaarlijkse gewoonte een korte 
sluiting en bedanken wij graag allen die het kamp mogelijk maakten! Gelieve 
dus eventjes geduld uit te oefenen vooraleer u huiswaarts keert met uw 
lieveling. 

Kampadres 
 

Uiteraard is post van het 
thuisfront steeds welkom! Wie 
een briefje wilt schrijven mag dit                
sturen naar 

Chiro Geertrui Melle 
t.a.v (naam kind)  
Brisy 1  
6673  GOUVY 



Nummer voor noodgevallen:  

Floor De Meyer: 0470/91.95.85 (kampleidster) 
Yolijn Steurs: 0475/52.31.61 (kampleidster)  
Bintou Manjang: 0475/29.43.86 (kampleidster)  
Linde Bombeke: 0478/53.66.12 (volwassen begeleidster) 

 
Let op: Dit zijn noodnummers, mogen wij dan ook vragen enkel te bellen in 
NOODGEVALLEN. 

Camion 

De bagage (valies+slaapmateriaal) van uw kind wordt meegenomen met het 
vertrek op woensdag 5 juli 2023. 

Ons kampmateriaal nemen we mee met een camion. Het exacte laadmoment 
communiceren we nog, dit zal waarschijnlijk 29 of 30 juni zijn. De tippers, 
tiptiens en aspiranten worden verwacht om de leiding 
een handje te helpen. 

Bezoek 

Mogen wij vragen geen bezoekjes te komen brengen op 
het kampterrein, ook niet mocht u toevallig in de buurt 
zijn. 

Chiro-uniformen + kampmateriaal 

De beste outfit om in de bossen rond te trekken is je 
uniform, dit kan tegen een stootje en zo herkennen we 
elkaar. 
Noodzakelijk voor ons kamp zijn volgende dingen: 

- Blauw Chirohemd of Chirotrui 
- Beige Chiroshort of Chirorok 
- Chiro T-shirt (optioneel) 



Dit alles is te verkrijgen in De Banier: 
Hoefslagstraatje 1 
9000 Gent 
De Banier is open van: maandag t.e.m. zaterdag tussen 10u en 18u. Wanneer 
je daar het groepsnummer van onze Chiro vermeldt, kan je 5% korting 
krijgen: ons groepsnummer is OM/1403. 

Andere handige spulletjes voor op kamp (rugzakken, slaapzakken en matjes, 
zaklampen en messen, gamel en bestek, enz…) zijn ook steeds te vinden in 
winkels zoals de Decathlon. 

Kookploeg: 

Elk jaar worden wij verwend met allerlei culinaire hoogstandjes. Zonder hen 
zou ons kamp niet veel soeps zijn! 
Onze kookploeg: 

- Nele Pillaert en Arne Vermeulen 
- Linde Bombeke en Johan Thibo  
- Anaïs Ameye en Karel van Arnhem 
- Astrid De Bruycker en Laurens Van 

Audenaerde met Oskar en Loes 
- Nele Vlaeminck en Kristof Dhaese  
- Margot De Clercq en Maxim Notte 
- Eline Alliet en Stijn Vandevoorde met 

Rhine  
- Jolein Bombeke 

Vegetarisch, halal of voedselallergieën 

Gelieve ons een seintje te geven bij het inschrijven, via het 
inschrijvingsformulier, of de kookploeg rekening dient te houden met 
allergieën of andere diëten. De kookploeg doet dit met veel plezier! Er kan 
ook met hen afgesproken worden of zij zelf alternatieven voorzien of dat 
jullie deze als ouder meegeven. 



Verkleedkleren 

Het is altijd leuk als iedereen verkleedkleren 
mee heeft. Logischerwijs in het thema! 

Dus graai maar in die verkleedkoffer 
naar kleren voor Remy, Linguini, 
chef Skinner, de rattenfamilie van 
Remy of Colette…. 

 
 

Het is zeker niet de bedoeling dat je 
kleren gaat kopen, laat je inspiratie 
en creativiteit werken! 

Medische fiches en EHBO 

Voor de leidingsploeg is het belangrijk dat de medische fiches nauwkeurig 
worden ingevuld. Ook het gebruik van geneesmiddelen dient hierop vermeld te 
worden. Het kan nuttig zijn bepaalde inlichtingen rechtstreeks aan de 
afdelingsleidsters en EHBO verantwoordelijken mee te delen. Dit jaar zijn dat 
Yolijn Steurs, Bintou Manjang en Lien Lemmens. De medische fiche dient 
ingevuld afgegeven te worden bij vertrek, samen met 2 gele klevertjes en 
eventuele medicatie. Deze krijgen jullie nog eens per mail doorgestuurd. 

Voorwacht 

Ook dit jaar gaan we met de aspiranten, versterkt door leiding, de tenten op 
voorhand gaan opzetten. De voorwacht begint normaal gezien op 1 juli en 
eindigt op 5 juli. De aspiranten hun fiets moet worden meegegeven met de 
camion! 

Luizen 

Amai, ik heb jeuk in mijn haar! Luizen en neten zijn kriebelbeestjes die in ieders 
haar kunnen opduiken. Omdat we ook vorig jaar weer ongewenst bezoek 
kregen van luisjes en neten, willen we er onze aandacht blijven op vestigen. 
Graag willen we deze kriebelbeestjes zoveel mogelijk vermijden. Iedereen kan 
een hoofdluis krijgen. Een absoluut fabeltje is dat luizen kunnen springen. 
Kinderen zitten vaak met de hoofden bij elkaar en kunnen elkaar gemakkelijk 
besmetten. Via een pet of kam kan ook besmetting plaatsvinden. Het oplopen 
van een hoofdluis heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne. Ook 
gewassen haren zijn voor luizen aantrekkelijk. 



Je kunt niet voorkomen dat de hoofdluis van de een naar de ander loopt. Ook 
niet door een bestrijdingsmiddel te gebruiken. Je kunt alleen, als je ze eenmaal 
hebt, zorgen dat ze zich niet vermeerderen. Behandeling is alleen nodig als er 
luizen of neten vastgesteld zijn. 

Daarom vragen wij bij deze om de Chirowietjes voor ze op kamp vertrekken 
nog eens allemaal grondig te controleren en wanneer er luisjes of neten 
zouden zijn, ze al te behandelen. Om tijdig in te kunnen grijpen is een 
controle, een week VOOR het kamp zeker aan te raden. 

Graag willen wij als leiding op de hoogte zijn welke Chiromeisjes er luizen 
hebben en of ze er al tegen behandeld zijn. Op kamp zelf zullen wij de meisjes 
ook nog eens controleren en ze eventueel verder behandelen. Indien reeds 
gestart met een behandeling, gelieve dan het product mee te geven, zodat wij 
met hetzelfde verder kunnen behandelen. 

Milieuvriendelijk op kamp 

Ook dit jaar trekken we weer naar een mooi stukje natuur om er 10 dolle 
kampdagen te beleven... Om respect te tonen voor de natuur waarin wij ons 
bevinden, gebruiken wij enkel biologisch 
afbreekbare 
producten. Wij voorzien voor iedereen 
biologisch afbreekbare zeep, shampoo en 
sinds een paar jaar ook tandpasta! Jullie 
hoeven dus zelf geen zeep, shampoo of 
tandpasta mee te brengen. Zo kan deze 
ook niet uitlopen in jullie valies. 

Waarom we dat doen? 

Stel dat we met 100 mensen op kamp gaan 
en dat al deze mensen zich 1x per dag wassen, 2x hun tanden 
poetsen en dan nog enkele keren hun handen wassen. Zo 
gebruikt ieder van ons toch al snel 3 liter water per dag. 
Berekend op 100 mensen en elf dagen kamp, brengt ons dat 
al snel op een slordige 3300 liter water waarin zich 
zeepresten bevinden. 
Zeepresten die nog jaren in de bodem achterblijven en daar het biologisch 
evenwicht uit balans brengen. 



We gaan er dan ook constructief tegenaan! In de keuken en bij de afwas maken 
we gebruik van biologisch afbreekbaar afwasmiddel. Een kleine moeite om de 
natuur te sparen. Ook met afval proberen we al jaren zo zorgzaam mogelijk om 
te gaan. We sorteren en recycleren waar mogelijk. Zo kan de natuur voor 
eeuwig wonderlijk mooi blijven. 

Afspraken 

Samen met al onze vrienden hebben we het samen gezellig op 
kamp, we leven samen in een groep met anderen en hebben geen 
afleiding van buitenaf nodig. Je GSM heb je dus niet nodig. Een gsm 
drijft immers niet en is in de beek tamelijk nutteloos. De dure 
smartphones blijven dus thuis! 

Om de rust en vrede te bewaren, laten we lawaaierige apparaten thuis. 
Volgende zaken laat je dus beter thuis: iPod, mp3-speler, radio en andere 
dingen waar muziek uit komt. 

Snoepjes mogen mee, maar in beperkte mate. Wij hebben een fantastische 
kookploeg mee die 10 dagen lang lekker en rijkelijk voor ons kookt. Zelf extra 
eten of snoep meebrengen is dus helemaal niet nodig. 

Eten doen we op kamp uit gamellen. Die zijn 
verkrijgbaar in de Decathlon of de Banier (zie hoger) en 
zijn dus erg duurzaam. Naast een gamel heeft iedereen 
dus ook een drinkbeker en bestek nodig om de heerlijke 
maaltijden van de kookploeg te verorberen. Gelieve dit 
alles te naamtekenen. 

Vanaf 15 jaar is het verplicht om je identiteitskaart bij te hebben, vergeet deze 
dus zeker niet! De 15 jarigen hebben normaal gezien een ISI+ kaart en/of een 
Kids-ID en moeten dit dus niet verplicht meenemen. Mogen wij jullie vragen 
om wel een kopie mee te geven? Steek deze best samen in een enveloppe op 
een veilige plaats in je bagage! 

Indien u thuis nog keukenhanddoeken heeft liggen waarvan u denkt ‘die 
gebruik ik toch niet meer’, schenk ze gerust aan de Chiro door ze aan de 
kookploeg of je dochter mee te geven bij het vertrek. Let op: iedereen neemt 
daarnaast ook nog drie keukenhanddoeken mee. Gelieve deze duidelijk te 
naamtekenen zodat ze na het kamp terug mee naar huis kunnen. 



Mensen met een moestuin die niet al hun groenten kunnen verorberen, doen 
onze kookploeg steeds een plezier door hen de restjes te schenken. 

Ditzelfde geldt voor knutselgerief zoals oude lakens of toffe verkleedkleren. Die 
kan u steeds in de week voor ons kamp bij ons op het lokaal afgeven of gewoon 
aan uw chirowietje meegeven op kamp. 

Fiscale attesten voor bivak 

Sinds 2005 is kinderopvang (voor ons: betalende activiteiten met de 
jeugdbeweging) aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar. Hiervoor dient u 
een bewijsattest te hebben om bij uw belastingbrief te voegen. Wij geven alle 
- 12-jarigen automatisch zo een attest mee na het kamp. 

Voordeel door de mutualiteit 

Naast de fiscale aftrekbaarheid bieden sommige mutualiteiten ook een 
‘korting’ aan. Ook voor kinderen boven de 12 jaar. Vraag dit na bij uw 
mutualiteit en bezorg ons het in te vullen attest op startdag. Dit jaar vragen we 
om deze niet meer mee te geven op kamp, maar deze ingevuld mee te nemen 
op startdag. Daar zullen alle attesten op het moment zelf verder ingevuld en 
teruggegeven worden. Deze attesten kunnen wij niet automatisch bezorgen. 

Leiding op groot kamp 
 

Kwiksleiding Nina Baczkowski  Luca Pauwels  Bintou Manjang  

Tipperleiding Heleen Heggerick  Jade Duthieuw  Yolijn Steurs  
 

Tiptiensleiding Floor De Meyer  Lotte Legiest   
Aspileiding Ruhne Duthieuw  Marise Vergara 

Torres  
Lien Lemmens   

Volwassen 
begeleidster 

Linde Bombeke   



Een dag op kamp 

8u00: De twee vroegste vogels zijn 
al wakker! 

8u15: En ook jij moet stilaan uit de 
veren! 

8u45: 1-2-3-4 hup naar achter hup 
naar voor, 1- 2-3-4 ochtendturnen, 
daar gaan we voor! 

9u00: Wrijf de slapers maar uit de 
ogen, het wordt weer een super dag! 8u30: We 
rennen naar het ontbijt toe, we zijn helemaal 
niet moe. 

10u30: Met z'n allen in de opening in een hele mooie kring 

11u00: We zijn allemaal klaar, activiteiten starten maar! 

13u00: Is het al weer tijd om te eten, het was net zo leuk. Maar toch wel goed, 
want mijn maag die rommelt al goed! 

14u30: Nu is het platte rust, energie opdoen is een must. 

15u00: Na een beetje rusten, kan ik er weer helemaal tegenaan! 

16u30: Appel, koek of peer het vieruurtje smaakt keer op keer. 

19u00: De kookploeg maakt ons weer content, we smullen in de reftertent. 

20u30: Heb je pijn en klinkt het van OOOO, dan moet je naar de EHBO. 

20u45: Bij het einde van de dag kijken we naar het dalen van de vlag. 

21u00: Een avondquiz of een nachtspel, ook in het donker amuseren we ons 
wel. 

22u30: Alle kwiks beginnen stilaan te gapen en gaan slapen 

23u00: Ook de tippers zijn moe en doen hun oogjes toe. 

23u30: De tiptiens en aspi's lopen rond met een slaapkop, de dag zit er ook 
voor hen op. 



De valies 
 

Spelkledij 
o 3 warme lange broeken 
o 2 dikke truien 
o voldoende shorts 
o 12 paar kousen 
o ± 6 T-shirts 
o (stevige) watersandalen 
o rubber laarzen (!!!) 
o sportschoenen 
o degelijke stapschoenen (om op dagtocht of 

tweedaagse te gaan) 
o verkleedkledij 
o badpak of bikini 
o regenjas 
o zonnehoedje of petje: verplicht!! 

Toiletgerief 
o kam 

o borstel 
o haarelastiekjes 
o voldoende ondergoed 
o 6 washandjes 
o 3 handdoeken 
o tandenborstel 
o beker 
o zonnecrème 
o Muggenmelk 
o Luizenshampoo indien 

luizen al aanwezig voor 
kamp 

Eetgerief 
o Gamel 
o Vork, mes, koffielepel, eetlepel o 

drinkbeker 
o 3 keukenhanddoeken 
o 1 patattenmesje 

Slaapgerief 
o warme pyjama 
o slaapzak 
o veldbed of luchtmatras 
o hoofdkussen 
o knuffel 
o zaklamp met opgeladen 

batterijen 



Allerlei 
o boterhammendoos (deze van het 

lunchpakket de eerste dag, zodat de 
boterhammetjes op dagtocht niet los in 
de rugzak moeten…) 

o rugzak of valies, liefst 1 grote zak zonder 
bijzakjes 

o kleine rugzak voor dagtocht (kwiks + 
tippers) 

o rugzak van ± 35l voor de 2-daagse 
(tiptiens) 

o fietshelm + fietszakken + 
fietsherstellingskit voor driedaagse 
(aspiranten) 

o drinkbus 
o medische fiche in een 
o geslotenenveloppe 
o klevertjes mutualiteit 
o identiteitskaart of kopie 
o KIDS-ID/ISI+-kaart 
o linnenzak voor het opbergen van vuile 

kledij 
o 3 mondmaskers (Voor geval van 

nood) 

o schrijfgerief, papier, adressen en 
omslagen (kaartjes en postzegels 
kunnen ook steeds op kamp zelf 
gekocht worden) 

o wasspelden 
o zakdoeken 
o wc-papier voor tien dagen 
o persoonlijke medicatie 
o voor de bij- of verziende 

mensen een bril of 
lenzenpotje 

o maandverband en tampons (toch 
best ook indien uw dochter nog 
nooit haar regels heeft gekregen) 

o fototoestel (eventueel op eigen 
risico!) 

o strips of kleine 
o gezelschapsspelletjes 
o zakgeld (voor op tocht, 

voor een mooi kaartje,…) 

 

 

OPGELET: GELIEVE ALLE KLEDINGSSTUKKEN EN ANDER PERSOONLIJK MATERIAAL TE 
NAAMTEKENEN!! 



De grote groot kamp survivalgids 
 
 
Binnen enkele maanden is het zover, dan gaan we met z’n allen op groot kamp. Voor vele 
kwikkies is dit de allereerste keer, maar niet getreurd want na het lezen van deze 
survivalgids, zijn jullie er helemaal klaar voor! 
 
Het eerste gevaar: inpakken 
 
We kennen het allemaal wel, de chaos wanneer je je valies moet maken. Geen zorgen: op 
kamp is het vooral belangrijk om comfortabele kleren te dragen en maakt de fashion echt 
niet uit ;)  
 
Haal die dikke truien van vanachter in je kast maar mee, want het wordt wel koud ’s nachts 
en we hebben natuurlijk geen verwarming bij om dicht tegenaan te gaan zitten. Overdag 
kunnen we genieten van het zonnetje en een plons nemen in de beek, dus ook topjes, shorts 
en een bikini gaan we kunnen gebruiken.  
 
In het kampboekje zit een suuuuuperhandig lijstje met alles wat je nodig hebt, dus je kan 
daar alles op afvinken en dan ben je veilig! 
 
Gevaar 2: tenten 
 
Geen zorgen, jullie moeten 
geen tenten meenemen en ze 
ook niet zelf opzetten. De 
leiding en aspiranten gaan al 
een paar dagen vroeger op 
kamp om alles klaar te maken. 
Ons slaaptenten, die we 
Alpino’s noemen, zullen dus al 
vakkundig opgesteld staan. Al 
is het grootste gevaar 
misschien wel dat Bintou jullie 
tent kan opgezet hebben ;) 
 
We raden aan om op 
veldbedden te slapen, want 
da’s toch net iets 
comfortabeler dan een matje 
voor 10 dagen. Een dikke slaapzak, liefst eentje waar je met je hoofd ook in zit, is zeker een 
must voor tijdens de koude nachten.  
 
Om de alpino’s extra gezellig te maken, is het altijd leuk om lichtjes in de tent te hangen 
(natuurlijk wel op batterijen want een stopcontact hebben we niet) en jullie knuffelbeer mag 
zeker ook meekomen op ons avontuur.  

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Gevaar 3: de HUDO 
 
De HUDO (afgekort voor Houd Uw Darmen 
Open) wordt ons toilet tijdens kamp. Het is 
gemaakt met houten balken boven een diepe 
put, maar geen schrik om erin te vallen, want 
Bintou zal de HUDO niet gebouwd hebben ;) 
 
In het begin is de HUDO nog een beetje 
spannend, maar we beloven dat jullie na kamp 
de gewone toiletten maar saai gaan vinden! 
 
 
Gevaar 4: Stinken hihi 
 
Als de HUDO nog niet hard genoeg stinkt, zullen wij ook door al dat ravotten in de bossen 
lekker vuil worden. Daarvoor hebben we de beek om ons in te wassen! 
 
Ook op een warme dag is de beek ideaal om ons in te verfrissen en spelletjes in te spelen.  
 
Een warm badje is keihard overrated ;) 
 
 
Gevaar 5: nooit meer terug naar huis willen 
 
De gsms mogen dus thuis gelaten worden, want die gaan we absoluut niet nodig hebben. De 
mama en papa, opa en oma, vrienden en liefjes kunnen jullie allemaal op de hoogte houden 
met een brief, da’s 10x leuker dan een berichtje op Whatsapp! 
 
Voor tijdens de platte rust kunnen jullie boeken, strips, roddelblaadjes, ... meenemen en 
vooral heel veel babbelen met elkaar en jullie favoriete leidsters  
 
Groot kamp is echt een suuuuupertoffe ervaring en met onze fantastisch leuke groep gaat 
dat echt een dik feest worden J  
Wij hebben er alvast keeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiii veel zin in en nu jullie deze survivalgids 
hebben gelezen, zijn jullie er sowieso klaar voor om samen met ons de bossen in te trekken! 
 
 
Xxx Nina, Bintou en Luca 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hooooooiii liefste tippers!! 
 
Eindelijk komt het echt dichterbij: Groot Kamp! Met Linguini en Remy als rode draad gaan 
we elke dag een nieuw avontuur tegemoet, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.   
 
Waar kunnen jullie al naar uitkijken? 
 

- zotte spelen 
- dagtocht (voor sommigen de laatste, voor anderen de eerste) 
- mooi weer (of dat we hopen we toch!!) 
- fantastisch eten  
- een goed-ruikende HUDO 
- perfect opgestelde tenten  
- roddels 
- zwemmen in de beek  
- briefjes schrijven naar de liefjes ;) 
- en ook wel wat chilleeeen  
- mega hard (vals) meezingen met klassiekers  
- kampvuuravond  

 
Om nog eventjes alles op te frissen, of voor degenen die dit jaar voor het eerst meegaan. De 
HUDO wordt de komende tien dagen jullie toilet! 

 
 
We slapen ook tien dagen in alpino’s, waar jullie ‘s avonds 
helemaal uitgeput in jullie warme slaapzak al kunnen dromen van 
de volgende dagen (en van jullie mooie, super fantastische 
prachtige leiding).  
 
Begin jullie stapschoenen ook maar al in te lopen want die kunnen 
altijd van pas komen en hebben we natuurlijk ook nodig voor 
dagtocht!  

 
 

è Check de volgende pagina voor een extra voordeel op kamp (niet vergeten 
meebrengen dus) LOL PEACE BFF’S BESTIES  



 

 
 Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons en gaan we samen er een fantastisch kamp van maken!!  
 
 tot HEEEEL snel!  
 XOXO  
 Jade, Yolijn en Heleen xxx 
 
 P.S. Vergeet jullie worm niet!  
 
 
 

 
 
Hieronder een woordzoeker voor als jullie echt niet meer kunnen wachten: 

 



ELAAAAAAA TIPTIENZZZZZZZZZZZ, 
 

 
na al een goed Druk jaar met vele kasactIes, verkopen, uiTstappen, weekends en andere  
evenementen en fuIfjeS, is het nu tijd voor dEEl 1 van onze fantastische zomer sameN!  
…………………………………………………………..GROOT KAMP!!............................................................  
 
dit jaar gaan we op groot kamp naar GouVy, zoals gewoonlijk staan Er jullie een tal van zalige  
activiteiten te wachten. naast Onze tweedaagse zullen jullie Ook op dRopping gaan,  
leiding geven aan de kwiks op kwikstipperDag en nog vEle velE meer  
(we gaan natuurlijk nog niet alles verklappen "#$)  
 
wij hebben al kei veeL zin in de hudotalks, de ‘’’’roddel’’’’Sessies in de tent, zwemmekes in de beek, 
stapkes op 2 daagse, de kampvUuravondjez, het zalige ochtendturnen (( C: C: ))  
en de goeie sfeertjES!!!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Naast alle dingen van kleren enzo uit het lijstje vragen we jullie om ‘anything but a cup’ mee  
te nemen! Hunk watte??? Dat is iets om uit te drinken maar het mag geen beker/glas/tas  
zijn dus bv een lege fles ketchup, een schampoo fles,… BE CREATIVE!!  

 
Om jullie voor te bereiden op kamp een kleine woordzoeker, mss komt deze wel nog van  
pas… RARARA????? 

 
 

  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Wij kijken er kweetniehoehard naar uit om al jullie gekke verhalen te horen en 10 dagen ons dik te amuseren!!  
                  We gaan de bossen onveilig gaan maken, al het water uit de beek ketsen en de hudo afbreken!  
                  Laat het aftellen beginnen! GOUVY HERE WE COMEEEEEEEEE! 
 
  Tot dan chickieeezzzzz <<<<33333 
   Flor en Litte  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ASPIRANTEN ASPIRANTEN ASPIRANTEN ASPIRANTEN ASPIRANTEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ASPIRANTEN ASPIRANTEN ASPIRANTEN ASPIRANTEN ASPIRANTEN 

ASPIRAN
TEN

 ASPIRAN
TEN

 ASPIRAN
TEN

 ASPIRAN
TEN

 ASPIRAN
TEN

 ASPIRAN
TEN

 ASPIRAN
TEN

 ASPIRAN
TEN

 AS
PI

RA
N

TE
N

 A
SP

IR
AN

TE
N

 A
SP

IR
AN

TE
N

 A
SP

IR
AN

TE
N

 A
SP

IR
AN

TE
N

 A
SP

IR
AN

TE
N

 A
SP

IR
AN

TE
N

 A
SP

IR
AN

TE
N

 

 
LIEFSTE ASPIRANTEN 

 

 
Deze zomer gaan we een zomer vol chiro tegemoet. Even alles op een rijtje… 
 
We starten met vijf dagen voorwacht waar we naar Gouvy trekken en daar van 
een weide een zalig kampterrein gaan maken.  
Nadien gaan wij de beste 10 dagen van ons leven tegemoet, namelijk ONS 
ASPIKAMP!!!  
 
Wat is er belangrijk? Breng vooral enthousiasme, genoeg slaap en jullie beste 
vriendinnen mee. Dat is geen probleem, denken we?  
Tien dagen vol plezier, avontuur, spelletjes, driedaagse, super enge schriktocht, 
deze keer geen sap en koek (misschien soms), ook geen Mcdonald’s,… en de rest 
mogen jullie in jullie wildste fantasiën nog aanvullen.  
 
Nadien gaan we nog samen op buitenlandse reis naar Slovenië. Als we elkaar dan 
nog allemaal graag zien hebben we de missie volbracht. Wij hebben daar het volste 
vertrouwen in dat dat ons zeker zal lukken.  
 
Wij kijken er enorm naar uit om met jullie onze maand juli te spenderen. Wij hopen 
dat jullie even hard uitkijken en nu al aan het wegdromen zijn naar het mooie 
Gouvy en de prachtigste plaatsen in Slovenië! Laat het aftellen maar beginnen. Wij 
zijn er helemaal klaar voor. LAAT DE ZON IN ONS HART, ZE SCHIJNT TOCH VOOR 
IEDEREEN! 
 
 

Liefs 
Marise, Ruhne en Lien 

 

 
 
 
 
 
 


