
 
 

 
 
 
 
 

TWEETAKT 
 



Dag allerliefste sjamfoeters,  
 
Hieronder vinden jullie de avonturen die we de komende maand gaan doen. 
 
Week 1: Spelletjes en samenhorigheid 
De Sjamfoeters begonnen hun maand met een leuke dag vol klassieke Chiro-spelletjes op 
het plein. Iedereen deed enthousiast mee, en het was de perfecte manier om elkaar beter te 
leren kennen na een lange zomer. Er werd hard gelachen, en de groepsband werd versterkt. 
Een spelletje vlaggenroof en levend stratego mochten natuurlijk niet ontbreken. 
 
Week 2: Sportieve uitdagingen 
De tweede week stond in het teken van sport en competitie. De Sjamfoeters trokken naar 
het sportveld voor een reeks sportieve uitdagingen, zoals touwtrekken, een estafette en een 
potje voetbal. Iedereen gaf het beste van zichzelf, en ondanks de competitiegeest was er 
een leuke sfeer van fairplay. De dag werd afgesloten met een rustige wandeling in de natuur, 
waar de leiding enkele leuke weetjes over de omgeving vertelde. 
 
Week 3: Stadsspel 
De derde week trokken de Sjamfoeters de stad in voor een uitdagend stadsspel. In kleine 
groepjes gingen ze op zoek naar verborgen aanwijzingen en moesten ze opdrachten 
uitvoeren bij verschillende locaties. Er was veel samenwerking nodig, want sommige 
raadsels waren niet eenvoudig. Van gekke foto-opdrachten tot het verzamelen van 
voorwerpen, iedereen moest creatief en vindingrijk zijn. Uiteindelijk bereikte elk groepje het 
eindpunt, waar ze werden beloond met een heerlijke traktatie. 
 
Week 4: Survival in het bos 
De vierde week stond in het teken van overleven in de natuur. De Sjamfoeters trokken naar 
het bos voor een echte survivaldag. Onder begeleiding van de leiding leerden ze hoe ze een 
schuilplaats konden bouwen, leerden ze de dieren in het bos kennnen en vonden ze hun weg 
terug naar de chiro samen met de leiding. Er waren verschillende uitdagingen waarbij ze hun 
creativiteit en doorzettingsvermogen moesten tonen. Na een lange, avontuurlijke dag in de 
natuur keerden ze moe maar voldaan terug naar het Chiro-lokaal. 
 
 
Met deze activiteiten hebben de Sjamfoeters de afgelopen weken niet alleen hun 
vaardigheden versterkt, maar ook hun band als groep verder ontwikkeld. Op naar nog meer 
avonturen! 
 
Gegroet jullie avontuurlijke leiding 
Jan, Arno en Michiel 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jow Rakkers,  
 
Het chirojaar is weer begonnen, wat betekent dat er weer allerlei leuke activiteiten zijn die 
jullie zullen meemaken dit jaar. Filmavond en weekend komen er binnekort aan, dus wees 
voorbereid. Wij als leiding kunnen niet wachten om jullie leiding te geven de volgende 
weken. Wij willen er alleszins een waanzinnig mooi en avontuurlijk jaar van maken!! Hopelijk 
jullie ook. Een nieuw chirojaar betekent natuurlijk ook nieuwe leiding. Hieronder vinden 
jullie een leuke foto van de leiding van jullie voor dit jaar.  
 
Veel griddy groetjes van jullie leiding!! 
 
  
  



Dag liefste toppertjes en ouders,  
Het Chiro jaar is weeral goed ingezet met ons WK wielrennen en met de spelletjes met de 
vrouwen! Maar vrees niet komende weken worden enkel nog maar toffer. Bereid je maar al 
voor dat jullie moe, vuil en content zullen thuiskomen en wie weet gaan we wel eens op 
ruiltocht… Leg jullie pyjama’s en knuffelberen ook maar al gereed want op 9 november 
hebben we onze filmavond!!!  
Voor de ouders die ons nog niet kennen, wij zijn Ben (21) en Adriaan (19) en het is voor 
beide ons 3de jaar nu dat we in de leiding staan. Ben studeert communicatiewetenschappen 
en zit op kot in Gent. Ikzelf studeer handelsingenieur maar zit niet op kot. We zitten allebei 
in een zaalvoetbalploeg ‘Sparta Melle’, deze ploeg bestaat uit huidige en oud-leiders, 
voorlopig hebben we nog niet kunnen winnen maar dat zal snel veranderen. Binnenkort 
gaan we een korte info moment geven na een Chiro zondag om ons een kort voor te stellen 
en enkele data te bespreken maar hierover volgt ook nog meer info via de whatsapp of 
mail!  
  
Voor volgende weken kunnen jullie alvast een voordeel in het spel krijgen door zo veel 
mogelijk Chiro woorden te vinden hieronder. Veel zoekplezier!  
  

  
  
Vele groetjes jullie leiding arie en boule de Berlin   

 
  



Gegroet Kerels 
 
Na de doop, startdag en een dikke gent sessie is het weer tijd voor 
een nieuwe maand. 
 
Belangrijk voor deze maand: 
 
20 oktober = vriendjesdag = copain meebrengen naar chiro = surprise 
pour vous 
31 oktober = FUIF VAN DE LEIDINK!!! Allen aanwezig → zie 
facebookevenement 
3 november = geen chiro, want zaterdag is het iets met een avond en 
een film en geertruivrouwen en cola en chips en nog veel meer 
(filmavond dus jacob) 
 
 

Ketiweekend = 18 tot 20 april! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Uw leiding 
 
Gust en Hanksten 
 
  



Welkom Aspiranten!  
 
Een nieuw Chirojaar staat voor de deur, en dit jaar belooft 
een topper te worden!  
We staan te popelen om samen nieuwe avonturen te 
beleven, uitdagingen aan te gaan en onvergetelijke 
momenten te creëren.  
Dit is het jaar waarin jullie als aspiranten nog meer zullen 
groeien, verantwoordelijkheid nemen, maar vooral heel veel 
plezier zullen hebben.  
Samen bouwen we aan een hechte groep en zorgen we 
ervoor dat elke zondag vol verrassingen zit.  
Maak je klaar voor een jaar vol actie, plezier en vriendschap. 
Dit wordt zonder twijfel een jaar om nooit te vergeten!  
Op naar een fantastisch Chirojaar met de aspiranten  
 
Groetjes Bili en Aron 

 
 
 
 


